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De Herberg

Dit mens-zijn is een herberg

elke dag komen er nieuwe gasten

vrolijkheid, somberheid, een slechte bui,

er daagt even een bewustzijn,

als een onverwachte bezoeker.

Verwelkom ze en bied allen een gastvrij onthaal!

Ook al zijn het een hoop zorgen die jouw huis overhoop halen,

behandel toch elke gast met respect,

misschien ruimt hij bij je op,

en maakt plaats voor iets anders, iets fijns.

De sombere gedachte, de schaamte, de boosaardigheid,

treed ze lachend bij de deur tegemoet

en nood hen binnen.

Wees dankbaar voor wie er maar komt,

want ieder van hen is gestuurd

als een gids uit het onbekende.

-Rumi-

Deze mooie tekst is van de hand van Rumi, Perzisch wijsgeer, dichter en 

Soefi mysticus uit de 13
e
 eeuw. Ik moest aan deze tekst denken naar 

aanleiding van de bijbelverhalen die we lezen en beluisteren in de aanloop 

naar Kerst. Ook daarin komt het woord herberg heel duidelijk naar voren 

(Lucas 2:1-7) toen Maria en Jozef op weg naar Bethlehem een plaats zochten 

om te overnachten en er voor hen géén plek was in de herberg. Ze weken uit 

naar een stal.
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Dit verhaal van Rumi verhaalt over onszelf als mens, als waren wij een 

herberg. Wat laten wij toe in onszelf? Elke dag passeert er veel in ons leven 

aan lastige en fijne dingen, aan licht en donker. En als wij nu eens de 

(kerst-)stal zijn? Wat huist er in ons aan herderlijks, koninklijks: welke 

wijsheid van waaruit we kunnen delen zoals je dat met geschenken doet, 

huist in ons? Welke engel in ons weeft een gouden draad tussen het 

stoffelijke en het hemelse? Waar vertonen we schaapachtig gedrag? Hoe 

buffelen wij als een os? En wat schuilt er in ons aan genade-vol moederlijks 

en betrouwbaar vaderlijks? Welk kind zit diep in ons verscholen, onschuldig, 

kwetsbaar, vreugdevol en ontvankelijk? Wat willen we dat er in ons geboren 

wordt deze Kerst?

In deze ‘Bereik!’ is de agenda voor de komende tijd te lezen. Weet je welkom 

op Eerste Kerstdag in de “Herberg van het Licht”: we zijn open van 13:00-

16:00 uur. Dan is er muziek, warme chocomel, punch, een kerstverhaal en 

stevige wintersoep. Opgave is niet nodig!

Een mooi kerstfeest gewenst en een gelukkig nieuwjaar!

Ceciel Funnekotter

Verbouwing

In november heeft er een grote verbouwing 

plaatsgevonden in het Meester Geertshuis. Een 

groep vrijwilligers, medewerkers van een 

aannemersbedrijf en een stoffeerder hebben een 

paar weken lang flink de handen uit de mouwen 

gestoken en het resultaat van hun noeste arbeid 

mag er zijn! De Geert Grootezaal en de oude 

spreekkamer zijn opnieuw geschilderd en hebben 

een nieuwe vloerbedekking gekregen. Er is een 

doorgang gemaakt tussen deze twee ruimtes met 

een opstapje in de doorgang. Voor 

rolstoelgebruikers is een demontabele oprit 

gemaakt. De twee verbouwde en gerenoveerde 

ruimtes zullen een andere bestemming krijgen. 

De Geert Groote zaal wordt de nieuwe huiskamer 

en de oude spreekkamer wordt computerruimte 
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voor bezoekers. De oude huiskamer verandert in een multifunctionele ruimte 

en de tuinkamer, waar nu nog de computers voor bezoekers staan, krijgt 

een andere, nog een nader te bepalen, functie. De twee laatstgenoemde 

ruimtes zullen het komende jaar een opknapbeurt krijgen. Op de foto’s is 

het prachtige resultaat van de verbouwing te zien.

Kerstbijeenkomst
Op Eerste Kerstdag (25 december) is er van 13.00-16.00 uur een 

kerstbijeenkomst in het Meester Geertshuis met het thema “Herberg van 

Licht”. Er zal een verhalerverteller komen, er zal muziek zijn en soep, een 

hapje en een drankje. De kerstvoorbereidingsgroep is druk aan het werk om 

er een heel gezellige middag van te maken.

N.B. Dit jaar is er geen uitgebreide kerstmaaltijd in het Meester Geertshuis, 

omdat deze al op andere plekken in Deventer wordt georganiseerd.

Tweede Kerstdag geslotenTweede Kerstdag geslotenTweede Kerstdag geslotenTweede Kerstdag gesloten

Het Meester Geertshuis is Tweede Kerstdag gesloten. Woensdag 28 

december en vrijdag 30 december zijn we wel weer open. Op zaterdag 31 

december (Oudjaarsdag) is er ook inloopmiddag en zal er op oliebollen 

worden getrakteerd!

NieuwjaarsreceptieNieuwjaarsreceptieNieuwjaarsreceptieNieuwjaarsreceptie
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Maandag 2 januari van 13.30 tot 16.00 is er de nieuwjaarsreceptie voor 

bezoekers en vrijwilligers van het Meester Geertshuis. 

Advent
Ik ruim de kamer leeg

met vastomlijnde ideeën

voor wat onmogelijke verwachtingen,

de verrassing van de vonk die overslaat,

het geklapwiek van een binnenvallende engel,

de liefde zelfs, of daar ergens

verre familie van.

De wieg schuif ik naar het midden

en sla het dekentje open,

niets zo onvoorstelbaar

als een nieuwgeboren mens

Janneke Nijboer uit: Bermoogst - de gedichten.

Narration, Gorinchem, 2016 

Nieuwsbrief Meester Geertshuis, december 2016



Nominatie
Het Meester Geertshuis is genomineerd voor de Roos van Elisabethprijs 

2016. Op de foto zie je Ceciel Funnekotter (achterste rij, tweede van rechts) 

samen met de overige genomineerden. 

Vrijwilligers gevraagd
Het Meester Geertshuis is op zoek naar vrijwilligers voor diverse functies: 

vrijwilligers voor de inloop, budgetcoaches, en we zoeken ook een kok. Voel 

je je aangesproken om ons mee te komen helpen, stuur dan een mailtje naar 

ceciel@meestergeertshuis.nl. Je kunt ook bellen naar 06-43986626. Maar 

het is natuurlijk ook mogelijk om gewoon een keer langs te komen tijdens 

de inloop (op maandag-, woensdag-, vrijdag- of zaterdagmiddag). 

Donaties
Wil je het werk van het Meester Geertshuis financieel steunen dan kun 

je een gift overmaken op bankrekening nummer NL 40 RABO 0132 

7153 17 t.n.v. Stichting Meester Geertshuis, Deventer.

Je kunt ook vriend (donateur) worden van het Meester Geertshuis. 
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Indien je een e-mail stuurt aan administratie@meestergeertshuis.nl

ontvang je meer informatie.

Copyright © 2016 Meester Geertshuis

Meester Geertshuis

Assenstraat 20, 7411 JT Deventer

www.meestergeertshuis.nl
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