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HET PENNINCKSHUIS  DECEMBER 2016 EN JANUARI 2017
50e jaargang nummer 6

KERKDIENSTEN

11 december 10.00 uur ds. Sigrid Coenradie
     Derde Advent
     Collecte: Diaconie
18 december Geen dienst in het Penninckshuis
25 december 10.00 uur ds. Sigrid Coenradie
     Kerstmis
     Collecte: Duurzaamheidsfondsen Do - Re
31 december 15.30 uur ds. Sigrid Coenradie
     Oudejaarsviering in Huize Salland
1 januari Geen dienst in het Penninckshuis
8 januari 10.00 uur ds. Sigrid Coenradie
     Nieuwjaarsbegroeting
     Collecte: Noodfonds Meester Geertshuis
15 januari 10.00 uur ds. Jelmer Koornstra, em do Deventer
     Collecte: Diaconie
22 januari 10.00 uur ds. Sigrid Coenradie
     Collecte: Weggeefwinkel Voor Mekaar
29 januari 10.00 uur ds. G.E. Bonda, re Amersfoort
     Collecte: Wereldbroederschapsdag

DIENSTEN HUIZE SALLAND

11 december 19.00 uur pastor G. Pieper
24 december 15.30 uur ds, J. Mol
     Kerstdienst
31 december 15.30 uur ds. S. Coenradie
     Oudejaarsdienst
     samen met 
     Geloofsgemeenschap
     Het Penninckshuis
15 januari 19.00 uur br. R. Boer Iwema
29 januari 19.00 uur pastor M. Klein Overmeen

GELOOFSGEMEENSCHAP HET PENNINCKSHUIS
VAN DOOPSGEZINDEN, REMONSTRANTEN EN VRIENDEN
Voorzitter mw. J.W.E. Rubingh-de Graaf, zie bij doopsgezinde gemeente
Vice-voorzitter mw. T.E. Slothouwer-Bonga, zie bij remonstrantse gemeente
Secretaris wnd. mw. J.W.E. Rubingh-de Graaf, zie bij doopsgezinde gemeente

ADRES KERK  Brink 89, 7411 BX Deventer, t: 0570-619433
 Postadres: Postbus 462, 7400 AL Deventer
 e: info@hetpenninckshuis.nl w: www.hetpenninckshuis.nl
Predikant mw. ds. Sigrid Coenradie, Rosandeweg 17, 6862 XP  Oosterbeek, 
 e: s.coenradie@hotmail.com, t: 026-3333181, in noodgevallen 
 t: 06-21893485. Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag
 (bereikbaar op vaste aansluiting)
Kostersdienst en cassettebandjes/reserveren/contacten met N.V. Bergkwartier: 
   dhr. P. Dekker, t: 0570-608980 (’s avonds 19.30-21.00 u. weekend
                         06-27360170, alleen in spoedgevallen overdag) e: pdcantor@dds.nl

DOOPSGEZINDE GEMEENTE
Voorzitter/ mw. J.W.E. Rubingh-de Graaf, Mercurius 28, 7391 RL Twello
secretaris a.i. t: 0571 275927, e: wrubingh@concepts.nl
Corr.adres Postbus 462, 7400 AL Deventer
Kerkenraadslid dhr. B. van Hulst, Smedenstraat 136, 7411 RK Deventer
 t: 0570-547017, e: risseeuw.vanhulst@planet.nl
Boekhouder mw. H. Woutersen-Koch, t: 0570-657359, e: h.woutersen@me.com
Bankreknrs. NL50 INGB 0000 8327 38 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente
 ABN-AMRO Bank Deventer, NL93 ABNA 0631 5375 62

REMONSTRANTSE GEMEENTE
Voorzitter  mw. T.E. Slothouwer-Bonga, Oenerweg 48, 8161 PE  Epe
 t: 0578-612040, e: doa@bonga.eu
Secretaris dhr. H.B. Koolmoes, Ruysdaelstraat 422, 7412 HP Deventer
 t: 0570-614509, e: h.koolmoes@hetnet.nl
Corr.adres Postbus 462, 7400 AL Deventer
Kerkenraadslid mw. M.A. Hengeveld-Dragt, Schoutenstraat 53, 7451 AR Holten,
 t: 0548-364329, e: m.a.hengeveld@hetnet.nl
Boekhouder dhr. H.B. Koolmoes, zie bij Secretaris
Bankreknr. NL19 INGB 0000 8547 33 t.n.v. Remonstrantse Gemeente

VRIENDEN VAN HET PENNINCKSHUIS
Bestuurslid dhr. N. van Riessen, t: 0570-654162, e: inenico@concepts.nl
 mw. M. Faber-Prangsma, t: 0570-650878
 e: martinefaber@hotmail.com
Contactpersoon mw J.H. Hoogenkamp, t: 0570-547812, 
 e: tinekehoogenkamp@gmail.com
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* * * KOPIJ * * *

Het volgende Penninckshuis is voor de maanden februari en maart. De 
kopij voor dit nummer uiterlijk 10 januari inleveren, maar liefst eerder. Zo 
mogelijk per e-mail bij redactie@hetpenninckshuis.nl
redactie dhr. F.J.G. Hofmeijer
   dhr. J.A.Chr. Burger
   mw. A. Snel-ten Dolle
lay-out   mw. M.L. Sanderink
postadres  Het Penninckshuis, p/a Radstakeweg 3, 7412 XR
   Deventer

* * * BEREIKBAARHEID * * *

Vervoer - Hebt u vervoer nodig naar een kerkdienst of een andere bijeen-
komst van onze gemeente, probeert u dan iemand met een auto die niet 
te ver van u weg woont te bellen - de kerkenraad geeft u graag advies. 
Komt u met eigen auto, let u dan op wie bij u in de buurt slecht ter been is.
Rolstoel - In de kerk is een rolstoel aanwezig waarmee u de kerkzaal in 
kunt rijden. Voor het gebruik ervan kunt u zich wenden tot een der ker-
kenraadsleden.
Parkeren - Voor bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart is het 
mogelijk om te parkeren voor de kerk. Onze gemeente heeft hiervoor 
zeven ontheffingen ontvangen. Zij mogen met de ontheffing die aan de 
voordeur van ons kerkgebouw wordt verstrekt maximaal drie uur voor 
het gebouw parkeren. Hierbij dient dan óók een parkeerschijf gebruikt 
te worden. De ontheffing is geldig voor het bijwonen van kerkdiensten 
op zon- en feestdagen van 7.00 tot 13.00 uur en voor het bijwonen van 
overige bijeenkomsten op maandag t/m donderdag van 7.00 tot 11.00.
Evenementen - Af en toe is de Brink op zondagmorgen niet toegankelijk 
voor automobilisten. Het is niet altijd mogelijk dit ruim van tevoren te 
zien aankomen. Wij raden u aan de berichtgeving over evenementen op 
de Brink in de plaatselijke pers te volgen. Blijkt de Brink ontoegankelijk, 
dan kan men vanaf de Welle de Melksterstraat inrijden en vervolgens via 
de Polstraat naar de parkeerplaatsen tegenover de bibliotheek tegen de 
zijkant van de Waag. Beschikt men niet over een invalidenparkeerkaart 
dan moet men een beroep doen op een gemotoriseerde kerkbezoeker. 
Aarzel niet om te bellen met Peter Dekker, t: 0570-608980.

* * * OM TE BEGINNEN * * *

Zo’n combinatie van december-januarinummer blijft iets onnatuurlijks 
houden, alleen al door de benaming. Het is bijna een grens tussen twee 
werelden die overgestoken moet worden. Het heeft alles te maken met 
‘planning’. Begin november je tekst schrijven is toch wat anders dan begin 
oktober als de bomen nog vol blad zitten en de eerste vorst nog over de 
boerenkool moet gaan. 
Maar het went en dat geldt zeker voor de talrijke kopijschrijvers hier, want 
ook voor deze aflevering hoefde de redactie geen bedelmailtjes meer te 
versturen. Zo heb ik altijd bewondering voor bijvoorbeeld iemand als 
Marianne Sorgedrager die onverstoord haar gedichten ter beschikking 
stelt en daarbij nauwkeurig let op het jaargetijde waarin dit blad verschij-
nen moet.
Beste lezers, u maakt deel uit van een zeer levendige geloofsgemeenschap, 
ik heb u dat al meermalen voorgehouden, zelfs met een verwijzing naar 
psalm 92! Bedenk ook dat het kapitaal van deze gemeenschap niet zozeer 
in geld is uit te drukken maar vooral in geest- en daadkracht. 

Dit is mijn laatste ‘Om te beginnen’. Het was Wim Kan* die ooit eens zei 
“Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, of zoals ‘wij Latinisten’ 
zeggen: Lago di Como, Vasco da Gama”.
Het ga U allen goed.

JanAnton Burger

*  Wim Kan: Nederlands cabaretier, vooral bekend van zijn oudejaarscon-
férences tussen 1956 en 1982
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* * * PERSONALIA * * *

De redactie bereikte het bericht dat op 14 oktober j.l. is overleden Jansje 
(Ans) Hillenius-Kat. Zij en haar echtgenoot Pim waren jarenlang leden 
van de Doopsgezinde Gemeente alhier. Zij werd 72 jaar. Een In memo-
riam voor dit blad is nog in voorbereiding. 

Groet aan de gemeente
De heer Dick Ploos van Amstel is geopereerd en revalideert in Dieren.
Hij mist ons, vraagt regelmatig hoe het met de gemeente gaat. Voor de-
genen die hem een per post willen bereiken: zijn postadres is ongewij-
zigd; post wordt nagestuurd.

* * * BIJ DE DIENSTEN * * *

Het thema van de eerste en derde Advent en Kerstmis is kwetsbaar 
licht. Ons eigen koor zingt met kerst.
Op 31 december is er een Oudejaarsviering in Huize Salland. 
8 januari beginnen we met een Nieuwsjaarsbegroeting; er is dan 
een korte meditatieve dienst, m.m.v. Nico van Riessen.

Een dagje Penninckshuis: dienst, lunch, wandeling, film 8 januari 
Op deze zondag staat het Penninckshuis voor u open. Na een 
Nieuwjaarsbegroeting begint de dienst iets later, om ca. 10.20 uur. 
Het wordt een bijzondere meditatieve viering, met beeld en geluid. 
Na afloop van de dienst is er na de koffie gelegenheid om te wan-
delen. Nadat u de benen gestrekt heeft, is er om 13.00 uur een 
eenvoudige lunch, waarna om 14.30 uur de filmkring een doorstart 
beleeft met de film Kumaré, over hoe makkelijk wij achter goeroes 
aanlopen. De film nodigt uit tot discussie na afloop onder genot van 
een hapje en drankje.
De kosten voor de lunch bedragen € 5,- en die voor de film eveneens 
€ 5,- 

Kumaré
Filmmaker Vikram Ghandi - een jonge Amerikaan uit een Indiase fa-
milie aan de Amerikaanse oostkust - verwondert zich over het succes 
van op oosterse leest geschoeide goeroes in het welvarendste deel 

van de wereld. Bij wijze van experiment 
maakt Ghandi zich de fijne kneepjes 
van yoga eigen, verkleedt zich als goe-
roe, laat zijn baard staan, meet zich een 
vet accent aan en trekt onder de naam 
Kumaré naar de woestijnstad Phoenix 
in Arizona. Daar krijgt hij al gauw een 
groep volgelingen, die hij leert mediteren 
op teksten als: ”Be all that you can be”. 
De situaties met zijn volgers zijn zowel 
hilarisch als ontroerend, en Ghandi blijft 
zijn volgers met mildheid en sympathie 
behandelen.
In een wereld die hij in Kumaré’s gedaan-
te voorstelt als louter illusie en voortbreng-
sel van ons innerlijk oog, werpt de filmmaker de vraag op of het een 
probleem is dat hij in zijn rol als goeroe zelf een vleesgeworden 
illusie is. Wat de kijker tot de vraag brengt of de ogenschijnlijk als 
fake-documentaire opgezette film een diepere waarheid verhult.
Regisseur: Vikram Ghandi - Genre: Documentaire - 84 minuten - 
Taal: Engels - Productiejaar: 2011 - Alle leeftijden.

* * * KOSTERS- EN GELUIDSDIENST * * *

  Koster  Geluid
11 december Aagje Koornstra  Aagje Koornstra
25 december Tineke Hoogenkamp  Dankert Woutersen
8 januari Tineke Hoogenkamp  Dankert Woutersen
15 januari Hans Stegeman  Hans Stegeman
22 januari Hans Stegeman  Hans Stegeman
29 januari Aagje Koornstra  Peter Dekker

Peter Dekker 0570-608980
Alice Snel 0570-616053
Hans Stegeman 0570-617434
Aagje Koornstra 0570-830713
Tineke Hoogenkamp 0570-547812
Dankert Woutersen 0570-657359
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* * * BLOEMENDIENST * * *

11 december Annemarie Bessem
25 december Paul Maas
8 januari Annemieke Rubingh
15 januari Hèlen Woutersen
22 januari Nanda Jansen 
29 januari Alice Snel

* * * KERKDIENSTEN ELDERS * * *

Regentessekerk Apeldoorn, Regentesselaan 14b
18 december 10.00 uur ds. D.L.H. Lunenburg-Moret (Re)
1 januari 10.00 uur Dienst Remonstrantse Gemeente

Remonstrantse Gemeente Lochem-Zutphen, Emmastraat 10, Lochem
18 december 10.30 uur ds. Jelmer Koornstra

Doopsgezinde Gemeente Zutphen
18 december 10.00 uur dhr. M. v.d. Boom

Elke vrijdagmiddag van 12.15 tot 12.30 uur
Coventrygebed in de Grote Kerk, Deventer

* * * COLLECTES TIJDENS DE DIENST * * *
 
11 december en 15 januari Diaconie
Bij de Diaconie mogen mensen aankloppen voor het verkrijgen van 
steun. Dat hiervoor geld nodig is, moge duidelijk zijn. De “pot met geld” 
die hiertoe dient, moet daarom altijd gevuld zijn om ook daadwerkelijk 
ondersteuning te kunnen geven.

25 december   Duurzaamheidsfondsen Do - Re
Vanuit Geloof en Samenleving worden de gemeenten opgeroepen actief 
te gaan participeren in projecten die bewustwording bevorderen omtrent 
duurzame ontwikkeling. Hiertoe worden bijeenkomsten georganiseerd 

om de aspecten van het duurzaamheidsvraagstuk aan de orde te stellen.

8 januari   Noodfonds Meester Geertshuis
In dit oecumenisch diaconaal ontmoetingscentrum staat de deur altijd 
open en kunnen hulpzoekenden hun vragen stellen. Voor hen is hier 
steeds aandacht. Maar ook allerlei andere activiteiten vinden hier plaats; 
het Meester Geertshuis is een huis waar mensen zich thuis kunnen voelen.

15 januari   Diaconie
Zie toelichting bij 11 december.

22 januari   Weggeefwinkel voor Mekaar
Bij de Weggeefwinkel kan men goede bruikbare spullen 
inleveren, waarvan anderen weer gebruik kunnen maken, 
alles met gesloten beurs! Soms is het nodig de aangeboden 
goederen bij mensen op te halen, voor dit vervoer is een 
busje nodig. O.a. om dit te bekostigen is geld nodig.

29 januari   WereldBroederschapsdag
Op deze zondag richten wij ons naar het collecterooster van de 
Doopsgezinde Broederschap. Er zal aandacht worden geschonken aan 
de Mennonite World Conference.

Opbrengsten bijzondere collectes:
11 september Stichting Jarige Job € 153,90
18 september Pax € 77,65
 9 oktober Diaconie € 86,40
16 oktober Vrede voor Palestina € 89,45
23 oktober ’t Zwervel € 92,70
30 oktober Vluchtelingenwerk Oost Nederland € 207,45

Belangrijke collecte gemist?
Er is altijd gelegenheid uw gave over te maken op reke-
ning NL35  TRIO 0254 7829 06 t.n.v. Werkgroep Diaconaat 
Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis, met vermelding van de collecte 
die u hebt gemist. U kunt ook op hetzelfde nummer de diaconie extra 
steunen!
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* * * BERICHTEN UIT DE EIGEN GEMEENTE * * *

Aan de leden en vrienden van Geloofsgemeenschap het Penninckshuis

26 november 2016

Beste leden en vrienden,

Graag willen we u met deze brief in het mededelingenblad op de hoogte 
stellen van enkele belangrijke veranderingen in ons kerkgebouw en be-
slissingen die genomen zijn binnen onze gemeente.

Zoals u waarschijnlijk weet is vijf jaar geleden het gebouw, waarin een 
deel van onze gemeenschap al meer dan een eeuw kerkt, verkocht aan 
de NV Bergkwartier. 
Bij de verkoop is vastgelegd dat het voorgedeelte een nieuwe bestem-
ming en huurder zou krijgen. Onze gemeente zou vanaf dat moment tot 
eind 2021 de kerkzaal op de zon- en feestdagen blijven gebruiken. De 
achterkamers blijven de gehele week tot onze beschikking.
Eind 2021 moeten we besloten hebben of we in het gebouw blijven of 
naar elders verhuizen. 

Tot voor kort is alles nog gebleven zoals we voor de verkoop gewend 
waren, maar sinds begin oktober jl. wordt de voorzijde door de N.V. 
Bergkwartier verhuurd aan het VVV Deventer. 
Als u regelmatig de kerk bezoekt heeft u hier vast al wat van gemerkt. 

De komende weken zal er nog meer veranderen.
In de hal van de kerk zal de nieuwe winkel van de VVV gevestigd worden. 
We zullen daarom na de dienst koffie gaan drinken links voorin de kerk-
zaal en in de kamer aan de achterzijde van de kerk.
Ook zal de collecte die we gewend waren te houden bij de uitgang, voor 
de kosten van de kerk, voortaan tijdens de dienst plaatsvinden, direct na 
de collecte voor de diaconie.
We kunnen overigens gewoon via de voordeur de kerkdienst blijven be-
zoeken en ook verlaten. 
Ook blijven we, uitsluitend rondom de kerkdiensten, gebruikmaken van 
de keuken voor het zetten van koffie en thee.

Voor groepen en vergaderingen op andere tijden zal voortaan de achter-
kamer worden gebruikt, die dan alleen toegankelijk is via de achterzijde 
van de kerk, door het hek tegenover de achteringang van voormalige 
V&D, in de Spijkerboorsteeg.
Koffie en thee voor die bijeenkomsten en vergaderingen kunnen daar in 
een nog aan te leggen keukenhoek gezet worden. 

De Doopsgezinde leden en vrienden zijn de afgelopen week ook op de 
hoogte gesteld van de plannen met het huis van dhr. Gerrit Witteveen, 
aan de Brink 33. Het pand is door hem na zijn overlijden vorig jaar ok-
tober, nagelaten aan de Stichting Doopsgezind Erfgoed Deventer.
Er is door de stichting, in overleg met het kerkbestuur, gekeken of het huis 
op termijn geschikt gemaakt zou kunnen worden om in de toekomst met 
de geloofsgemeenschap naartoe te kunnen verhuizen. Dit was ook een 
wens van Gerrit Witteveen.
De kosten die het verbouwen en aanpassen van het pand naar heden-
daagse eisen met zich meebrengen en ook de ligging aan de Brink- , die 
steeds slechter bereikbaar wordt, hebben geleid tot het besluit om het 
pand toch te gaan verkopen. 
De Doopsgezinde gemeente zou een groot deel van de financiële re-
serves moeten aanspreken voor de verbouw. Dit zou onverantwoor-
de financiële consequenties hebben voor het voortbestaan van onze 
geloofsgemeenschap. 
Ook het beleid van de gemeente Deventer, dat parkeren op de Brink 
vrijwel onmogelijk maakt, en het toenemend aantal evenementen op de 
Brink, die de toegankelijkheid steeds meer belemmeren, zijn een reden 
geweest om te besluiten het pand niet te behouden.

Het bestuur is bezig zich te bezinnen op de toekomst van onze geloofs-
gemeenschap. Bij het maken van de toekomstplannen zal zeker ook de 
mening en inbreng van onze leden en vrienden gevraagd worden. 
We zijn gelukkig nog steeds een actieve gemeenschap die ook aantrek-
kelijk blijkt te zijn voor mensen van buiten onze kring. 
We zien de toekomst dan ook met gepast vertrouwen tegemoet.

Namens het bestuur van de Geloofsgemeenschap het Penninckshuis,

Annemieke Rubingh - de Graaf, voorzitter
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Dwars door de bijbel
Deze kring komt bijeen op 21 decem-
ber van 20.00 tot 21.45 uur in het 
Penninckshuis. Om de beurt dragen de 
deelnemers onderwerpen aan: hoe le-
zen we het verhalen vol van geweld in 
het Oude Testament?, spreekwoorden en gezegden in de bijbel, de 
bijbel in de kunst, enzovoort. Lijkt het u iets, doe gerust mee. Info bij 
Sigrid Coenradie.

Groothuisbezoeken
Nu het kerkgebouw voor sommigen van ons slechter bereikbaar is 
geworden, willen we in het voorjaar graag groothuisbezoeken orga-
niseren. Een groothuisbezoek is bij iemand thuis. Er worden leden en 
vrienden uitgenodigd die in de buurt wonen. Het kan zowel overdag 
als ’s avonds zijn. Het maximum aantal per keer is tien mensen. Doel 
is elkaar beter op een andere manier leren kennen en geestelijke 
verdieping. We praten met elkaar over de vraag “wat inspireert je?”
Wilt u eenmalig uw huis openstellen voor een groothuisbezoek, dan 
hoor ik het graag. De groothuisbezoeken starten half februari.

SC

Uit de bestuursvergaderingen van 29 september & 27 oktober 2016
Aan de orde komen o.a. de volgende punten:
• de aanpassingen in het gebouw in verband met de komst van 

het VVV
• de herdenking der overledenen in de dienst van 20 november
• de voorbereiding der kerstviering
• de diverse taken der bestuursleden rondom de kerkdiensten
• ontwikkelingen met betrekking tot het pand Brink 33, het woon-

huis van Gerrit Witteveen
• de bezetting der redactie van het mededelingenblad
• het programma voor 8 januari 2017

FH

Filmclub 2017
De filmclub van het Penninckshuis nodigt u uit voor een viertal films 
in 2017. We hebben er zin in. Op verzoek van een aantal mensen 
binnen de geloofsgemeenschap vertonen we de films op de eerste 
zondag van de maand, omdat er dan geen dienst is. 
Aanvang 14.30 uur, in de kerkzaal. De toegang blijft € 5,-. Na af-
loop van de film is er een drankje en voor wie wil is er gelegenheid 
tot napraten. De keuze van de films is voortgekomen uit een onder-
zoekje dat eerder in het mededelingenblad werd gepubliceerd. 
Bert Koolmoes, Petra Tilman en Tineke Hoogenkamp vormen dit jaar 
de filmclub.

8 januari (dan is er wel dienst): Kumaré
Zie voor de beschrijving van deze film bij de uitnodiging van 8 ja-
nuari op pagina 4.

5 februari Life of Pi
Life of Pi is gebaseerd op de gelijknamige best-
seller van Yan Martel en vertelt het verhaal van 
de onwaarschijnlijke overlevingstocht van de 
zestienjarige Pi op zee. Een mooi en meesle-
pend verhaal met een aantal ontroerende mo-
menten. Prachtig in beeld gebracht: kleurrijk, 
sprookjesachtig en veel mooie plaatjes.
Regisseur: Ang Lee - Genre: Dramafilm/actiefilm - 
118 minuten - Taal: Engels - Productiejaar 2012 
- Vanaf 12 jaar

5 maart La vita è bella
Aanvankelijk was de wereld gechoqueerd. Een 
komedie-drama over de Holocaust. Toen men 
eenmaal de film had gezien, sloeg de onthul-
ling om in bewondering.
Een oscarwinnende film over een Joodse man 
die zijn zoontje wil beschermen tegen de gru-
welijke realiteit van een concentratiekamp.
Regisseur: Roberto Begigni - Genre: Tragikomedie - 
Taal: Italiaans, Duits - Productiejaar: 1997 - Vanaf 
12 jaar
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2 april  Son of Man
Het idee achter deze film is dat het lijdensver-
haal van Jezus midden in het hedendaagse 
Zuid-Afrika wordt geplaatst, in de township 
Khayelitsha in de Oostkaap. Het christendom 
komt hierbij als een verrassende en confronte-
rende boodschap naar voren.
Regisseur: Mark Dornford-May - Genre: 
Drama, 86 minuten - 
Taal: Engels - Productiejaar 2006 - Vanaf 16 
jaar

Leesclub “De vreemdeling in de literatuur” 
Afgelopen dinsdag waren we, en petit comité, bij elkaar om over 
“Moeders zondag” door Graham Swift te praten. Het boek gaat, 
volgens de Volkskrant, over een weesmeisje dat nu eens niet zielig 
was. Hollands Diep omschrijft het aldus: “Het is 30 maart 1924, 
Moeders zondag. Het is de dag waarop al het huispersoneel vrijaf 
krijgt voor familiebezoek. Jane Fairchild is een dienstmeisje dat als 
kind te vondeling is gelegd. Hoe zal zij deze dag doorbrengen? 
Zij heeft immers geen moeder om te bezoeken. […] In ‘Moeders 
Zondag’ zijn geluk, hartstocht en een afschuwelijk verlies met elkaar 
verweven in het tijdsbestek van een eerste, idyllische lentedag. Die 
dag, die in een drama eindigt, vormt het begin het latere leven van 
Jane Fairchild als gevierd auteur van romans en memoires”. Vaak 
spelen de romans van Swift in een kort tijdsbestek, maar hebben 
hun bespiegelingen betrekking op een periode van een heel leven; 
zo ook hier. De hoofdpersoon, Jane Fairchild, heeft in het geheim 
een relatie met een zoon van een naburige welgestelde familie; 
die zoon had twee broers die beiden omgekomen zijn in de Eerste 
Wereldoorlog, en zal nu gaan trouwen met een heel rijk meisje (dat 
zijn ouders hebben uitgezocht?). De Volkskrant: ”Moeders zondag 
is verraderlijk eenvoudig van opzet […] totdat de lezer -net als de 
personages- iets over de helft van het boek een ijzingwekkende me-
dedeling krijgt”. 
Als dienstmeisje is Jane gewend om te zwijgen over de escapades 
van de rijke lui en om te observeren! 
Het gesprek over het boek ging over de verschrikkingen van Eerste 

Wereldoorlog, het klassenverschil tussen het personeel en de upper 
ten van de Engelse adel en over het schrijven. Wij vonden het alle-
maal een mooi boek, dat niet rechttoe-rechtaan verteld wordt, want 
het wordt onderbroken door beschreven gedachten, typisch voor 
Graham Swift. Een van ons dacht dat het zachte porno zou worden, 
maar daar kwam hij van terug. Er zat onderhuidse humor in.

Op 9 november kwamen we bij elkaar om over “Nova Zembla : 
vertelling van de derde zeiltocht om de Noord en de overwintering 
in het Behouden Huis” door Gerrit de Veer te praten. Het was een 
interessant boek dat in modern Nederlands verteld wordt, want oor-
spronkelijk werd het uitgegeven in 1598 bij de Amsterdamse uitge-
verij Cornelis Claesz onder de titel “Waerachtighe beschryvinghe 
van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort”. Volgens 
Wikipedia beschreef Gerrit de Veer in dit boek de drie expedities die 
tussen 1594 en 1597 werden ondernomen om via het hoge noorden 
een doortocht naar Azië te ontdekken, maar alleen de derde reis 
wordt beschreven in dit boek. Dankzij De Veer weten we precies 
wat zich in de winters van 1596 en 1597 heeft afgespeeld. Zonder 
hem zou één van hoofdrolspelers in het overwinteringsdrama , de 
stuurman Willem Barentsz, een vrijwel onbekende figuur gebleven 
zijn. De andere hoofdrolspeler is Jacob van Heemskerk, koopman 
en schipper. 
Wij vonden het een interessant boek, dat volgens één van de lezers 
te vergelijken was met een moderne reis naar Mars: ook heel koud, 
en je weet niet wat je te wachten staat. Verder vielen er kenschetsen 
als “je moest wel lef hebben om je in zo’n avontuur te storten”, de 
enorme collegialiteit (ze hadden alles voor elkaar over en er heerste 
een goede sfeer, ook al door de discipline die de schipper oplegde), 
voor alles werd God gedankt waar we nu een wetenschappelijke 
verklaring zouden hebben, bijvoorbeeld een bepaald natuurver-
schijnsel, de afwezigheid van emotie want De Veer schreef zakelijk 
en deed het af met bijvoorbeeld “we waren erg blij…”. De koude 
deed ons denken aan de Tweede Wereldoorlog! Grappig was nog 
wel de verkleedpartij van de Lap op p. 179/180: hij kreeg kousen, 
broeken en andere kleren en zag er toen heel Hollands uit! 
Het was fijn dat er iets over de geschiedenis en de aanleiding voor 
de reizen werd verteld. Ook werd er verteld over de schrijver en de 
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receptiegeschiedenis van zijn boek.
De leesclub komt weer bij elkaar op dinsdag 17 januari, als altijd in 
de bestuurskamer van het Penninckshuis, en dan zal het gaan over 
“Vergeten reus” door Kazuo Ishiguro.
Nieuwe deelnemers kunnen zich tevoren (dan kunnen we bericht 
sturen van een eventuele verandering en rekening houden met de 
hoeveelheid koffie/thee) aanmelden bij Annemieke Rubingh-de 
Graaf, t: 0571-275927, e: wrubingh@concepts.nl of bij Alice Snel-
ten Dolle, t: 0570-616053, e: alice.snel@kpnmail.nl.

* * * ANDERE BERICHTEN UIT DEVENTER EN OMGEVING * * *

Misa Criolla - met Argentijnse tenor Javier Rodríguez
Huygens Music presenteert op 1 december 2016 in Deventer het pro-
gramma ‘Música Celestial’, een van de zeven uitvoeringen in Nederland. 
Een koorprogramma met hemelse muziek vooruitkijkend naar het licht van 
kerst. De kamerkoren Huygens Vocaal Ensemble (Zwolle) en Canticum 
Novum (Nijverdal) zullen onder leiding van Hans Tijssen samenwerken 
met de uit Argentinië overgeko-
men tenor Javier Rodríguez en zijn 
begeleiders. Zij zullen koor en te-
nor begeleiden op piano, gitaar, 
Argentijnse quena (Andes fluit), 
bombo en charango.
Centraal in het programma staat 
de wereldberoemde Misa Criolla 
van Ariel Ramírez. Een mis vol 
Zuid-Amerikaans temperament en 
warmbloedigheid waarin klassieke 
muziek en Argentijnse folklore el-
kaar ontmoeten.
Als opmaat naar de Misa Criolla 
krijgt u Zuid-Amerikaanse en 
Europese adventsmuziek te horen. 
Verrassende maar toegankelijke 
koormuziek.
Maar in dit avondvullende pro-

gramma is nog meer te horen: naast de diverse villancicos, kerstliederen 
van Spaanse en Argentijnse bodem, maakt u kennis met de Argentijnse 
volksmuziek in solo-optredens van de Argentijnen.
Een bijzonder concert in meerdere opzichten. Het is dit jaar 52 jaar ge-
leden dat de Misa Criolla door Ariel Ramírez gecomponeerd werd. De 
bekende zanger Javier Rodríguez, die over de hele wereld uitvoeringen 
geeft van de Misa Criolla, vervult de solorol. De stem en uitstraling van 
Rodríguez zijn zo authentiek en opvallend dat de componist Ramírez 
hem jarenlang als vaste zanger bij zijn concerten had.
Op de website van Huygens Music, www.huygensmusic.nl, is een pagina 
gewijd aan de Misa Criolla. U kunt hier alvast kennismaken met deze 
mooie Argentijnse muziek.
Datum en tijd: 1 december 20.30 uur in de Lebuïnuskerk.
Toegangsprijzen:
avondkassa € 25,- / studenten, CJP € 20,- / jongeren t/m 16 jaar € 10,-
voorverkoop € 22,- / studenten, CJP € 15,- / jongeren t/m 16 jaar € 8,-

Kinderen herdenken; Wereldlichtjesdag Deventer 11 december 2016
Veel ouders leven met het gemis van hun overleden kind. Voor sommigen 
is het verdriet nog vers en rauw. Bij anderen is het verdriet inmiddels 
met hun leven verweven maar het gemis blijft altijd. Vaak bestaat bij 
de ouders de behoefte stil te staan bij dit gemis en om de naam van de 
zoon/dochter te kunnen noemen. Dit kan tijdens Wereldlichtjesdag. Op 
zondag 11 december staan we met elkaar 
stil bij alle kinderen die, op welke leeftijd en 
om welke reden dan ook, zijn overleden. We 
herinneren al die kinderen door een kaarsje 
te branden, te luisteren naar muziek, woor-
den en gedichten. Verder wordt het speciaal 
voor deze dag geschreven lied ”Precious 
Child” ten gehore gebracht. U bent hiervoor 
van harte uitgenodigd. Ook kinderen zijn 
welkom! De bijeenkomst duurt van 18.30 tot 
19.15 uur.
Adres: Plantsoen Worp, Lange Laan, 7419 AD Deventer.
Voor vragen en/of meer informatie:
www.facebook.com/wereldlichtjesdagdeventer t: 06-23921303
Uitvaartzorg Deventer i.s.m. RouwSteun.
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Kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken
Met de jaarlijks terugkerende kerstpakkettenactie wil de Stichting 
Kerstpakketten gezamenlijke Kerken Deventer, rond de kerstdagen, iets 
extra’s doen voor alleenstaanden en gezinnen met een minimum inkomen 
of minder. Misschien hoort u de verhalen of kent u mensen die het be-
treft. Gelukkig, de crisis is op zijn retour, maar veel mensen merken daar 
nog nauwelijks iets van. Onder andere door werkloosheid, scheiding of 
schulden, zijn er nog steeds heel veel mensen die nauwelijks rond kunnen 
komen. Ze kloppen aan bij de Voedselbank, Kledingbank, Diaconieën, 
Caritas, het Meester Geertshuis enzovoort. Vaak komen ze terecht in 
een neerwaartse spiraal van onbetaalde rekeningen, schuldsanering en 
sociaal isolement. Het is voor hen een groot probleem de dure decem-
bermaand door te komen, laat staan iets extra’s voor de kerstdagen te 
kunnen kopen.
Als gezamenlijke kerken willen we deze mensen graag helpen door hen 
voor de kerstdagen een mooi en nuttig kerstpakket aan te bieden.
Om zo’n 500 kerstpakketten uit te kunnen delen, 
hebben we ongeveer € 12.000,- nodig. Als u deze 
actie financieel wilt steunen, kunt u uw bijdrage 
storten op rekening NL30 RABO 0139 2534 91, 
ten name van Stichting Kerstpakketten gezamenlijke 
Kerken Deventer.
Het bestuur van de Stichting Kerstpakketten wenst u 
gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Namens het bestuur,
Heero Meerveld t: 06-41490657

Stichting Leerhuis Diepenveen
Voor het programma van het voorjaar 2017 heeft de Stichting Leerhuis 
Diepenveen onderstaande lezingen gekozen:

30 januari 2017 ds. Hein de Bie
Gedachten van Spinoza

13 februari 2017 dra. Dodo van Uden
Recht en gerechtigheid

27 februari 2017 dra. Gonnie Blok
Geweld en religie (Kaïn en Abel)

13 maart 2017 dr. Hans Schravesande
 Jezus en Paulus als joodse hervormers: nieuwe inzichten voor het herden-
kingsjaar van de Reformatie.

27 maart 2017  Bert Oude Engberink
    (voorzitter Liberaal Joodse gemeente Twente)
De Karaïeten: scheurmakers of terugkeer naar de Bron?

De bijeenkomsten worden steeds gehouden op maandagavonden van 
19.30 tot 21.30 uur in ‘De Notenhof’, Dorpsstraat 55a te Diepenveen.
Opgave voor deelname aan alle bijeenkomsten in de voorjaarsreeks 
2017 is mogelijk door € 50,- p.p. over te maken op bankrekening 
NL84 INGB 0000 7373 57 van de Stichting Leerhuis Diepenveen te 
Holten. Ook per avond kunt u deelnemen, u betaalt dan € 12,- ter plekke.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij: mw. C. (Ineke) Noordhoek-
de Putter, t: 0570-623416 of ds. Hein de Bie, t: 0575-553115.

Coventrygebed - oecumenisch middaggebed voor vrede en verzoening
Iedere vrijdagmiddag van 12.10 tot 12.30 uur vindt er in de 
Magistraatskapel van de Grote/ Lebuinuskerk het oecumenisch middag-
gebed plaats. 
Gebeden wordt voor Vrede en verzoening in onze wereld en in ons zelf.
Voorgegaan wordt door leden van de Coventry groep 
Deventer. Ook leden van de geloofsgemeenschap Het 
Penninckshuis nemen hier aan deel.
In 160 plaatsen ter wereld - waaronder New York en 
Moskou - vindt het middaggebed plaats.
De Coventry gemeenschap is gestart in 1940 toen de ka-
thedraal van Coventry gebombardeerd was.
Ieder is welkom bij dit gebed. U kunt gewoon een keer 
komen. Indien u nadere informatie wenst: 
Tineke Hoogenkamp, tinekehoogenkamp@gmail.com
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eind. Zijn onmondig begin loopt na een leven van bevrijdende daden en 
verhalen uit op de stilte. Hij antwoordt niet langer tijdens zijn proces. Hij 
ondergaat het geweld in stilte. Hij zoekt in alles de vrede. 

“De duisternis nam het niet aan” is ook wel vertaald met “De duisternis 
kon het niet aan”. Vaak kun je een waarheid nog niet aan, het licht is te 
schel, je kunt er niet zomaar rechtop in gaan staan. De weg naar ver-
dieping is er een van vallen en opstaan. Dat geldt voor de helden uit de 
fantasieliteratuur, maar ook voor de lezers, voor ons. Misschien kunnen 
we even zwijgen, om de ander aan het woord te laten? Misschien hoeven 
we niet altijd gelijk te krijgen, om de vrede te bewerkstelligen?

Ik vond een passend gedicht:

Ik mocht kiezen.
Ik wist het niet.
Ik koos de vrede.
De waarheid en de schoonheid
ik liet ze gaan,
en ook de wijsheid en de weemoed
zelfs de liefde
die zo verwonderd naar mij keek,
zwarte wolken dreven met haar mee.
Vrede, het was vrede.
En in de verste uithoeken van mijn ziel
dansten wezens
waarvan ik zelfs nog niet had gehoord.
En in de hemel hing een andere zon. 

(uit Dansschool, Toon Tellegen)

Sigrid Coenradie

* * * IN HET MIDDEN * * *

Het kerstkind

Zoals u misschien weet ben ik een fan van Harry Potter, de Narniaverha-
len van C.S. Lewis, en The Lord of the Rings. En ik niet alleen. De strijd tus-
sen goed en kwaad, de gewone realiteit vermengd met de droomwereld 
van wondere hocus-pocus fantasie, met een flinke dosis humor. Ergens 
raakt het aan ons oerverlangen naar een wereld waarin rechtvaardig-
heid en liefde het laatste woord hebben, en niet de macht en het geld. We 
verlangen ten diepste naar gerechtigheid en vrede. Al die fantasiever-
halen gaan over bijzondere kinderen of dieren. Ondanks alle tegenslag 
blijven zij zuiver en op het goede gericht en daardoor verlossen zij de 
wereld van het kwaad. In al die verhalen krijgen de hoofdpersonen hulp 
van zwakke, maar trouwe helpers. Ze hoeven het niet alleen te doen. 
Met terugwerkende kracht kunnen de kerstverhalen van Mattheus en Lu-
cas op die wijze gelezen worden. Er was een bijzonder mens: Jezus. Hij 
was zo bijzonder dat hij als kind al uitzonderlijk was. Daarom zongen 
er bij zijn geboorte engelen, was er een ster, en krijgt hij kraamvisite van 
wijzen uit het Oosten. Een bijzonder mens van meet af aan. Zoals bij-
voorbeeld ook van Johan Cruijff gezegd wordt dat hij in de wieg al een 
bal op de voet nam. 

Het evangelie van Johannes wijkt af; het heeft geen verhaal over het kind 
Jezus. Johannes schrijft zijn evangelie later en gebruikt abstractere taal. 
Hij start bij het Woord, dat vlees werd. Hij gebruikt het beeld van het 
Licht, dat een nieuw begin vormt. “En het licht schijnt in de duisternis… 
maar de duisternis nam het niet aan.” Er was geen plaats in de herberg. 
Zoals in het verhaal van Dostojewski Jezus (nog steeds) niet welkom is bij 
de grootinquisiteur. 

Het verschil tussen de kinderverhalen en het verhaal van Johannes treft 
me: Johannes heeft het over het Woord, dat klinkt heel mondig, maar het 
kerstverhaal gaat over een on-mondige baby. Soms spreekt zwijgen meer 
dan spreken; onmondigheid meer dan mondigheid. Daarin hoor ik ook 
een vraag: wie zijn de on-mondigen van onze tijd? Zijn het de vluchte-
lingkinderen, de broze ouderen, de dementerenden? 
In Jezus’ leven valt de sprekende onmondigheid op: aan het begin en het 
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Vlammen zijn er vele
Als u dit leest zijn de donkere dagen voor Kerst 
in aantocht. Donkere dagen waarin mensen op 
zoek gaan naar licht en gezelligheid. Meer men-
sen dan gewoonlijk bezoeken een kerk; zo ver-
wacht de Lebuinuskerk zo’n 850 bezoekers op 
kerstavond.
Licht laten schijnen hoort bij de core business van de kerk. Of moet je 
zeggen, vlammetjes laten branden; immers de kerken zijn klein geworden 
en heel divers. Dan is het zaak dat die vlammen elkaar opzoeken. Niet 
voor niets is afgelopen jaar het Kruispunt Diaconaal Deventer opgericht, 
het stedelijk platform waarin praktisch alle geloofsgemeenschappen uit 
de stad en omliggende dorpen participeren. (www.kruispuntdiaconaal-
deventer.nl). 
Toen we lente 2015 de plannen voor dit platform presenteerden, leunden 
velen wat afwachtend achterover. Maar er is wel wat gebeurd sindsdien, 
en tijdens het diaconaal café van begin november voelde je actieve be-
trokkenheid van de participanten. De avond was gevuld met geanimeer-
de ontmoetingen en gesprekken, de tijd was te kort. Je proefde de wil om 
van elkaar te leren. Van elkaars good practises. 
En die good practises zijn er vele. Zo heeft een van de deelnemende 
kerken een cursus financiële fitness ontwikkeld, waarin de gemeentele-
den leren goed met geld om te gaan. Zoiets kan je zo uitrollen in andere 
kerken. Een andere kerk heeft ervaring met ondersteuning van mensen 
in (vaak financiële) nood, die van buiten de eigen gemeenschap komen. 
Andere kerken komen armoede juist niet op het spoor. Nog een voor-
beeld: een gemeente waar de leden geclusterd zijn in wijkteams, waarin 
mensen elkaar ontmoeten, aan verdieping doen, noden delen en voor 
elkaar zorgen. Een model dat wellicht bruikbaar is in andere kerken. 
Leren van elkaar, en samenwerken waar mogelijk, dat wil Kruispunt fa-
ciliteren. Zodat al die vlammetjes in de stad goed branden en de stad 
verlichten. In de woorden van lied 970 uit het nieuwe liedboek: 

Velen mogen dienen
als onze Heer
Hij wast onze voeten
Leden zijn er vele
Eén is zijn kerk
wij zijn één in Christus.

Lichte feestdagen wens ik u toe!
Henk-Jan Gosseling, henk-jan@meestergeertshuis.nl

Het lied is mee te zingen via youtube. Zoek op “vlammen zijn er vele”.

Christelijke meditatie: in het licht van advent
Deventer – Het Meester Geertshuis organiseert In december weer christe-
lijke meditatie. We doen meditatie-oefeningen om ons innerlijk gewaar-
zijn te vergroten en mediteren n.a.v. een korte tekst uit de bijbel. De 
meditatiebijeenkomsten vinden in het Meester Geertshuis plaats op de 
vrijdagen 2, 9, 16 en 23 december van 10.00 tot 11.30 uur. Na afloop 
is er koffie en thee. 
Plaats: Meester Geertshuis, Assenstraat 20, 7411 JT Deventer.
Informatie: administratie@meestergeertshuis.nl

Warme douche
Toen de kou nog in de grond zat, startte het al: onze Meester Geertshuis 
vakantieweek. Er was weer voldoende geld bijeengebracht om de voor-
bereidingen te kunnen treffen, de locatie vast te leggen en de busjes te 
reserveren. Daarna kwam de teamformatie: vertrouwde stafleden aan-
gevuld met nieuwe, dat werkt het beste. Tegen de lente begon het aan-
kondigen van de vakantieweek: een uitnodigingsbrief aan ieder die ons 
bekend is in het Meester Geertshuis. “Ben je iemand of ken je iemand die 
wel met een groep een midweek weg zou willen naar een fijn vakantie-
huis? Reageer dan…!” Mensen die nog niet eerder mee waren op vakan-
tie hebben voorrang. Met hen werd een gesprek gevoerd: zomaar een 
midweek weggaan is niet voor ieder even gemakkelijk. Durf ik het wel? 
Slaap ik wel goed in een vreemd bed? Wie zorgt er voor mijn hondje? 
Pas ik wel in zo’n groep? Wat als mijn klachten verergeren? Al pratend 
werden er drempels geslecht. Aan het einde van de zomer hielden we 
een kennismakingsbijeenkomst en was de groep van twintig mensen com-
pleet. Toen was het zover: we zaten vertrek-klaar rond een aangestoken 
kaars. Een reisgebed werd uitgesproken, de lunchpakketjes uitgedeeld en 
alle bagage in de bus gedaan met op een aanhanger de rolstoel van een 
van onze deelnemers: we konden op reis. Al gauw zat de stemming er 
goed in. Het bleek de opmaat voor een uitzonderlijk harmonieuze week. 
Bij het groepshuis van de Salesianen van Don Bosco werden we met open 
armen ontvangen. Deze Veluwse plek is al jaren favoriet. Het programma 
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* * * ALGEMENE REMONSTRANTSE BERICHTEN * * *

Landelijk Bureau Remonstranten
Nieuwegracht 27a, 3512 LC Utrecht,
t: 030 231 69 70
iban: NL39 INGB 0000 1409 38
e: info@remonstranten.org
website: www.remonstranten.org
Ook voor een gratis proefnummer van AdRem, het remonstrants
maandblad!

* * * ALGEMENE DOOPSGEZINDE BERICHTEN * * *

Vrijzinnig Leerhuis Elspeet
Het Vrijzinnig Leerhuis Elspeet is een open doperse groep voor studie en 
ontmoeting: een kring van mensen die intellectuele nieuwsgierigheid wil 
verbinden met onderlinge betrokkenheid. Viermaal per jaar vinden er bij 
Hotel & Congrescentrum Mennorode thematisch opgezette bijeenkom-
sten plaats. Dit seizoen draait het om de thema’s: 
• Toekomstverwachting en het einde der tijden 
• Ziel, bezieling, zielsverwantschap... 
• Verzoening 
• Troost. 
Een serie van vier bijeenkomsten wordt voor twee groepen aangeboden. 
De komende maanden vinden de volgende bijeenkomsten plaats:
Ziel, bezieling, zielsverwantschap... door Alfred van Wijk 
25-26 november 2016 en 9-10 december 2016 
Verzoening door Henk Leegte 
6-7 januari 2017 en 27-28 januari 2017 
Troost door Ruth Hoogewoud 
3-4 februari 2017 en 3-4 maart 2017 
Aanmelden voor één of meerdere bijeenkomsten van het Vrijzinnig 
Leerhuis kan via de website van Mennorode: www.mennorode.nl/
cursussen-seminars/vrijzinnig-leerhuis

ontrolde zich soepel, van zwemmen tot museumbezoek, van cactuskwe-
kerij tot zandverstuivingswandeling, van knutseltafel tot zeiltocht: het was 
een groot succes. In de ochtend voor wie wilde een kwartier voor God: 
een meditatiemoment in de crypte. In de avond was de bar open en werd 
er op bescheiden wijze een flesje opengetrokken. Het weer was fabu-
leus mooi zo op de rand van de herfst, de buitenruimte werd optimaal 
benut, en langzaam werd het een hechte groep. Ieder zette zijn beste 
beentje voor en stak een handje uit waar kon. Gelach aan de ontbijtta-
fel, saamhorige stilte in de viering, een uitbundig lang zal-ie leven voor 
een jarige, en een indrukwekkende solodans tijdens een optreden van 
een singer-songwriter op de bonte avond. Wat een kostbare ervaring 
voor ons allemaal. Zoals één van ons omschreef: geborgen, veilig, veel 
gelachen samen, een warme douche! En zo was het…met deze mooie 
herinneringen kunnen we de winterkou weer trotseren.

Ceciel Funnekotter  Reageren? ceciel@meestergeertshuis.nl

Dialoog over Waarde(n)vol Samen Leven
De stichting Deventer in Dialoog en het 
Etty Hillesum Centrum organiseren in 2016 
en 2017 vijf dialogen over Waarde(n)vol 
Samen Leven. Onder leiding van een ge-
trainde dialoogbegeleider wordt de (prakti-
sche) betekenis van enkele basiswaarden voor onze samenleving en voor 
ons persoonlijk handelen verkend.
Op 11 december gaat het over de waarde “Delen”. De bijeenkomst is 
van 10.00 tot 12.00 uur. Kosten zijn € 5,- pp. Aanmelden per email:
administratie@ettyhillesumcentrum.nl of t: 06-36191338

Joodse wandeling “Het verstoorde leven”
11 december van 13.00 tot 14.30 uur.

Humanistisch café “Bloggers uit Bangladesh”
Sprekers: Shanto en Jasmin, gevluchte 
atheïstisch bloggers uit Bangladesh
Locatie: Logegebouw van de Vrijmetselaars, 
Deventer.
Aanmelden niet nodig. Entree gratis.
Datum en tijd: 18 december 2016, 14:00 uur.
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* * * STEMMEN UIT DE GEMEENTE * * *

Het eerste gedicht dat ik wil delen, schreef ik voor mijn gehuurde tent in 
nog heerlijk warm zomerweer. 
De inhoud werd mij ingegeven door een vlaag van misnoegen met onze 
al zo lang florerende mannenmaatschappij. Iedere gelijkenis met nog 
levende mensen berust misschien niet geheel op toeval maar is op gener-
lei wijze kwetsend bedoeld. U mag de woorden met een korreltje zout 
nemen en naar eigen inzicht interpreteren. 
Het tweede gedicht ‘Januari’ heb ik al bijna twee jaar geleden geschre-
ven. Toen ik het nu uitzocht, ontdekte ik tot mijn verrassing dat het nieuwe 
jaar 2017 op zondag begint, mooi toeval. Ik wens u daarmee een ander, 
lichter nieuw jaar toe.

Esperantologie

Als ik een echte koning was
dan koos ik allereerst een koningin 
die mij bij koninklijk decreet 
in alles raad moest geven want 
vrouwen hebben vaak de meeste macht
dat leert ons het verleden,
zij doen dat op de achtergrond en 
blijven daarmee meestal ongestraft
tenzij het lot haar ongelijk beslist

Zo dient haar wijsheid dan
mijn koninkrijk, mijn onderdanen
ìk draag de hermelijnen mantel
zìj glimlacht, wuift, schenkt thee
en denkt het hare, maar
luistert ook naar mij, haar egaa
zodat wij samenwerken voor een 
tevreden, evenwichtig vaderland
waarin ieder spreekt in eigen 
moedertaal, daarnaast elkaar 
wezenlijk verstaat in de 
verplicht geleerde wereldtaal

Leeftocht voor onderweg
De smaak van de stilte  27 t/m 29 januari 2017
Wat te doen als je niets meer kan doen? Voor deze opgave kwam Bieke 
VandeKerckhove te staan. Op haar 19e kreeg ze de diagnose ALS. Ze 
zou niet lang meer te leven hebben. Dit nieuws verpletterde haar volko-
men. Twee jaar lang zocht ze een uitweg uit haar wanhoop. Niets hielp. 
En toch, toen ze niet meer wist waar ze het nog kon zoeken, op die 
onmogelijke plek van ‘ten dode opgeschreven zijn en de pijn met niets 
kunnen verzachten’ opende zich iets van een weg. Die weg opende zich 
in de stilte, volkomen onverwacht.
Ze schrijft een boek “De smaak van de stilte” waarin ze weergeeft wat ze 
meemaakt, wat en wie haar troost en wat haar doet verdergaan met het 
aanvankelijke schamele restje leven dat ze nog heeft.
Ook als je niet met zoiets ernstigs als Bieke te maken krijgt, is “De smaak 
van de stilte” een inspiratiebron voor je eigen leven. Tijdens de retraite 
zullen fragmenten uit haar boek centraal staan. Ze zullen ons uitdagen 
om zelf ook op zoek te gaan naar wat ons hoop en kracht geeft. Hoe ga 
jij om met grensmomenten in je leven? Wat helpt jou om het vol te houden 
als je soms vastloopt? Wat/wie doet jou verdergaan? Wat is voedsel voor 
je ziel?
Deze retraite is onder leiding van: ds. Marion Bruggen, drs. Marjan Kip, 
pastoraal werker en ds. Christine Schlette.
Datum: vrijdag 27 januari, 17.00 uur t/m zondag 29 januari, 14.00 uur. 
Locatie: Buitengoed Fredeshiem - 0521 - 53 51 00 - info@fredeshiem.nl 
Opgave: Marije Koettnitz-Worst, marijeworst@yahoo.nl
Kosten: € 180,- p.p. (prijzen zijn voor volpension, inclusief linnenpakket 
en annuleringsverzekering) of € 160,- p.p. bij gebruik van een tweeper-
soonkamers met twee personen.
Mocht de prijs een bezwaar zijn, neem dan contact op met Marije 
Koettnitz-Worst: marijeworst@yahoo.nl / 0597-856220 / 06-15012674

* * * CITAAT VAN DE MAAND * * *

Een woord, in juiste vorm gesproken,
Is als gouden appelen op zilveren schalen.

Spreuken 25, vers 11 
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Als ik een echte koning was
dan riep ik iedere dag
de vrouwen en de meisjes vanaf
zeven jaar bijeen om ongenoegens
rustig te bespreken met
aandacht voor elkaar waardoor
in stilte wij elkanders mening 
en gedachten konden lezen -
dan denken, ieders overtuiging
overwegen, mediteren, voelen

Nog eens ieders standpunt
rustig overdenken 
ook de eigen overtuiging 
in stilte tegenspreken, 
in discussie gaan met mijzelf 
opnieuw overdenken
herzien, voelen, weten ook 
de ander heeft evenzeer gelijk  
tenslotte met algemene stemmen
komen tot een compromis
blij, we zijn het eens

Als ik koning was zouden 
eenheid, vrijheid, vrede heersen 
in mijn koninklijk koninginnerijk.

                             
Marianne H.B.    Elsendorp, 26-28 augustus 2016

Januari

Een ochtend anders dan anders
minder geluid, meer licht
alsof de hemel groter
en dichter bij de aarde

De wind verwaait mijn witte adem
geen geruis van haastige auto’s, 
dof verklinken achter mijn rug
tien slagen van de kerkklok,
bij mijn geschoeide voeten
ritselt een vogel op zoek

Anders dan anders
wat is anders? waar is anders?
kan het gewone anders zijn –
is niet altijd alles anders?
Het wezenlijke hult zich
in de wolkjes van mijn adem

Het is zondag

Marianne H.B. Sorgedrager-van Halewijn
Schalkhaar, 22 januari 2015
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* * * TWINTIG VRAGEN * * *

Aan Iris Knaap
1. Volledige naam en doopnaam: Iris Harmine Wilma 
Johanna Knaap. Leeftijd 51 jaar. Burgerlijke staat Single. 
Kinderen Geen.
2. Beroep Ritueelbegeleider sinds april 2016. Ik heb heel 
lang bij de Gemeente Deventer gewerkt – eerst als secreta-
resse en later als communicatiemedewerker. Het overlijden 

van mijn vader in 2006 maakte diepe indruk op me, en was de aanlei-
ding dat ik besloot het roer om te gooien. Op zoek naar zingeving/meer 
diepgang kwam ik uit bij de uitvaartbranche. Ik ben naar een open dag 
gegaan voor de opleiding uitvaartbegeleider. Daar moest ik me vooraf 
kort voorstellen. In de pauze vroeg een docente aan mij: wij openen bin-
nenkort een afscheidshuis met kantoor en wij zoeken een secretaresse. 
Denk je dat het wat voor jou is? Ik bedacht me dat ik zo de uitvaartwereld 
in kon komen. Ik ben op gesprek geweest en ben aangenomen. Ik heb 
er vijf jaar gewerkt en heb er het vak van uitvaartbegeleider van heel 
dichtbij leren kennen. Medio 2013 werd ik op een vervelende manier, 
onterecht ontslagen. Ik vond het vooral erg dat ik hierdoor niet meer in 
de uitvaartwereld werkzaam was. Hoe kwam ik daar weer in terug? Ik 
ben gaan netwerken en daarnaast breed gaan solliciteren. Maar helaas 
zonder resultaat. In maart 2015 overleed mijn moeder heel plotseling. 
Dit was een groot persoonlijk verlies voor mij. Ik heb een uitvaartbege-
leidster gebeld waar ik mee gewerkt had. Toen ze kwam, ging bij mij de 
knop om. Ik weet natuurlijk wat er dan allemaal gedaan moet worden, 
dus ik heb haar als vanzelfsprekend geholpen. Er kwam een oecume-
nisch pastor voor het levensverhaal. Hij zei aan het eind van het gesprek 
tegen mij: volgens mij kun jij dit ook. Hoe jij vertelt en hoe rustig je bent 
en hoe je hiermee omgaat. Als de uitvaartweek achter de rug is en je 
bent weer een beetje bijgekomen, mag je gerust eens bij me langskomen. 
Twee maanden later heb ik dat gedaan en hij heeft me echt overtuigd. 
Toch had ik ook gesolliciteerd op een kantoorbaan bij Yarden en in het 
sollicitatiegesprek zei die man na vijf minuten: mag ik je vragen waarom 
jij hier op een kantoorbaan solliciteert? Je moet gewoon het vak in, daar 
ben je geknipt voor! Je kunt heel goed met mensen omgaan en hoe je 
met passie over het vak praat! Ik wil je best aannemen hoor, volgens mij 
ben je ook heel goed administratief, maar ik gun je dat niet. Ik dacht 

toen: Wow, dan moet ik er nu toch maar iets mee gaan doen. In heb 
toen in een half jaar tijd zowel de opleiding tot uitvaartbegeleider als de 
opleiding tot ritueelbegeleider gedaan en ben voor beide begin dit jaar 
afgestudeerd. Mijn hart ligt bij ritueelbegeleiding – dat ga ik doen. Ik 
geef vorm aan de gehele uitvaartdienst met of zonder rituelen en ik schrijf 
het levensverhaal. Ik spreek op de dag van de uitvaart. Je moet voor dit 
vak goed kunnen schrijven en creatief zijn, vooral met taal, met woor-
den. En dat ben ik! Taal loopt als een rode draad door mijn leven. In de 
maand na mijn afstuderen had ik al drie uitvaarten. En daarna bleef het 
lopen, al was het in de zomer wel wat rustiger. Ik zit nog in de beginfase. 
Mijn website wordt momenteel gemaakt en is bijna klaar. Nu moet ik me 
vooral richten op netwerken, zodat meer uitvaartbegeleiders mij weten te 
vinden. Ik hoop dat ik er op redelijke termijn van rond kan komen. Dat 
zou mooi zijn want ik vind het fantastisch, het voelt totaal niet als werk. 
Dit had ik veel eerder moeten doen, het is mijn roeping. 
3. Afkomst Ik ben in 1965 in Nijmegen geboren. Ik ben 
enig kind. In 1971 verhuisden we naar Bathmen, waar 
ik naar de basisschool ging. Later ging ik in Holten naar 
de mavo en de havo. Na de havo studeerde ik Engels en 
Nederlands aan de Lerarenopleiding in Zwolle. Honkvast 
of trekker Honkvast. Mijn ouders zijn toen ik 19 was ge-
scheiden en ik verhuisde toen met mijn moeder naar Deventer. Ik woon 
hier nu 32 jaar. Op mijn 21e ging ik op mezelf wonen, in een bovenwo-
ning in de binnenstad. Ik woon sinds 2003 in mijn huidige huis.
4. Huisdieren Ik ben een enorme kattengek en heb momenteel twee asiel-
katten. Ik kan mijn katten niet optillen. Asielkatten hebben een verleden, 
ze zijn angstig en hebben een gebruiksaanwijzing. En daarom kunnen 
ze bij mij terecht. Ik kan daar goed mee omgaan. Ik heb ook een tijd 
raskatten gehad, Birmanen.
5. Hobby Lezen, schrijven en katten. Ik heb bijna twintig jaar voor het 
verenigingsblad van de Birmanenclub geschreven. Ieder jaar een kerst-
verhaal en door het jaar heen verhalen over mijn eigen katten. Nu schrijf 
ik levensverhalen, en persberichten voor het Penninckshuis. Ik zou nog 
wel eens een boek willen schrijven. Misschien moet ik mijn kattenkerst-
verhalen eens bundelen. 
6. Sport Ik ben geen sportmens. Ik heb wel een jaar of acht op buikdan-
sen gezeten. Dat is heel erg leuk en vrolijk. Ook wandelen doe ik wel. 
7. Media Ik lees De Stentor. In de auto luister ik Sky Radio. Op televisie 
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kijk ik veel naar programma’s die over de dood gaan, zoals De Kist en 
Bakkie Troost. De EO, en ook de KRO, maken de dood bespreekbaar; 
dan doen ze heel goed. Ik kijk elke dag naar de soap GTST. Dat zou je 
van mij niet verwachten, maar elke dag ‘zeepjestijd’ is heel ontspannend. 
Verder ben ik geïnteresseerd in sektes. Als daar iets over op TV is, kijk ik 
altijd. Ik lees er ook boeken over. Fundamentalistische Mormonen (FLDS), 
Scientology. Wat bezielt die mensen? Ik kijk op tv vooral naar films en 
series. En ik ben erg van de Teletekst. Daar begin ik ’s ochtends mee. Ik 
wil van het nieuws de grote lijnen weten.

Tijdschriften Ik lees de Verwondering, een spiritueel blad. 
Ook uitvaartvakbladen en de Majesteit, een kattenblad. 
Startpagina: Google. Ik zoek veel op, op Internet en ik be-
zoek met name uitvaartwebsites en LinkedIn. Muziek: David 
Bowie, REM, Tori Amos. En Ludovico Einaudi (Italiaanse 
pianist). 

8. Vakantie Sinds 2008 ga ik ieder jaar naar Schiermonnikoog. Ik huur 
een appartementje, een bovenverdieping van een woonhuis. Een vakan-
tie daar is opladen. Super, zo rustig lopen op het strand, en die ruim-
te! Malta, daar kom ik ook. Ik heb daar vrienden. Malta is heel druk, 
overvol met auto’s. En toch, je stelt je er op in. Die Maltezers slepen je 
van hot naar her en dat is hartstikke leuk. Het heeft een hele vrolijke en 
Mediterrane sfeer. Verder ga ik af en toe naar een hotel met bonnen van 
het Kruidvat. Daarmee kun je goedkoop een aantal nachten weg.
9. Ik ben… Ik heb een zachtaardig karakter. Ik kan moeilijk grenzen stel-
len, wil mensen niet teleurstellen. Ik ben begaan met anderen en attent. Ik 
denk dat ik toegankelijk ben en een warme uitstraling heb. Ik kan goed 
luisteren, ben heel communicatief, heb veel met taal, van kleins af aan al.
10. Drijfveer Mijn missie is hoop en troost brengen. Dat kan in mijn vak 
heel goed. Toen ik secretaresse was zag ik de zin van mijn bestaan niet. 
Ik dacht vaak: waarom, en hoe lang moet ik dit nog doen? Wat zou je 
willen bereiken? Ik had altijd een hekel aan de vraag in functionerings-
gesprekken: Waar denk je dat je over vijf jaar staat? Dat weet ik niet! Ik 
leef bij de dag. Nu weet ik echter beter wat ik wil. Ik zou willen proberen 
de angst voor de dood weg te nemen of te verzachten. Dat kan helpen 
om mensen rustiger te laten sterven. Ik denk erover na hoe ik dit ga 
vormgeven.
11. Veranderen Ik zou assertiever willen zijn, meer mijn grenzen aan-
geven. Ik kan heel onzeker zijn. Ik denk altijd dat een ander het beter 

doet dan ik. Wat ik nu doe, daar ben ik wel heel zeker in. Ik krijg goede 
reacties. Het is mijn talent.
De beste raad kwam van de oecumenisch pastor en die man bij Yarden 
die beiden spontaan zeiden dat ik erg geschikt ben voor het werk wat 
ik nu doe. En ik ben mijn ouders dankbaar dat ze mij op al heel jonge 
leeftijd vertrouwd maakten met taal (lezen).
12 Agenda Mijn dagen zijn wisselend qua agenda. Op een 
dag dat ik een opdracht krijg, bel ik de familie en maak een 
afspraak. Ik heb maar kort de tijd, drie of vier dagen. Ik 
ga naar de familie en daar zit ik toch wel een uur of twee, 
drie. Daarna zet ik thuis eerst alle verkregen informatie uit 
mijn hoofd in de computer. De volgende morgen sta ik heel vroeg op 
en ga schrijven. Dan pak ik mijn aantekeningen er pas bij. Een verhaal 
schrijven is niet zo moeilijk, het gaat erom hoe je het vertelt en om de 
rode draad te vinden. Ritueelbegeleiders tillen het levensverhaal op door 
er een persoonlijk symbool bij te nemen dat bij iemand past. Wanneer ik 
aan het schrijven ben, zit ik in een soort bubbel. Ik zorg dan slecht voor 
mezelf. Als het klaar is en de familie heeft de tekst goedgekeurd, doe 
ik hem in mijn presentatiemap en dan heb ik rust. Daarna oefen ik de 
tekst hardop, zodat ik het verhaal meer ga vertellen en dan de mensen 
kan aankijken. Ik knutsel ook troostgeschenkjes voor de nabestaanden. 
Die geef ik na afloop van de uitvaart aan de familie. Wat fijn is nu ik 
voor mezelf werk: ik houd van rustig opstaan. Ik vind het lekker als er 
niet meteen iets hoeft en dat ik geen werkdag heb van negen tot vijf. 
Dat onregelmatige en zelf mijn tijd in kunnen delen bevalt me. Wat wel 
anders is: ik maak nu afspraken onder voorbehoud. En dat snappen mijn 
vrienden tot nu toe nog wel. 
Momenteel rouw ik om het verlies van mijn moeder; daar ben ik nog niet 
echt aan toegekomen, omdat het vorig jaar zo hectisch was. Mijn stief-
vader heeft het moeilijker dan vorig jaar. Hij is erg onrustig en kan niet 
alleen zijn. Dat is een zorg. Wat me ook bezighoudt is mijn werk: hoe zal 
het gaan, kan ik er van rondkomen of moet ik er een andere baan naast 
zoeken? En wat dan?
13. Bij wie kun je kwijt wat je dwars zit? Bij mijn vrienden. Wat wel 
lastig is met het rouwen nu, is dat het verdriet bij mij vaak komt voordat 
ik in slaap val. Soms zou ik dan iemand willen bellen, maar dat doe ik 
dan toch niet. Rouw is zo raar, het is onvoorspelbaar. De ene dag gaat 
het best goed, de andere dag gaat het helemaal mis, en dan weer alles 
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door elkaar. Er staat geen termijn voor. Bij mijn vader was het anders. 
Hij had een ziekbed, daar kon ik naar toe leven. Met mijn moeder had 
ik een moeilijkere relatie dan met mijn vader. Dat is ook nog niet klaar 
en dan is het rouwen ook anders. Mijn rouw is vooral het verdriet om 
gemiste kansen. 
Vriendschap In vriendschap kun je elkaar vertrouwen en je kunt elkaar 
alles zeggen. Het komt van twee kanten en is oprecht.
14. Hoogtepunt was mijn reis naar Australië in 1998, in mijn uppie. Ik 
ben er zes weken geweest, heb gelogeerd bij een penvriendin en een 
weekje bij mijn enige neef. Een prachtige ervaring. Ik heb genoten van 
alle mooie en bijzondere dieren daar. 
Dieptepunt Ik heb veel verliezen gekend. De scheiding én het verlies van 
mijn ouders, het verlies van werk, en van relaties. Ik ben altijd alleen aan 
het worstelen en vind het leven soms minder leuk.
15. Onzeker ben ik over mijn eigen kunnen. Ik weet niet hoe het komt. 
Dat is lastig.
Zorgen maak ik me over mijn toekomst, hoe ik rond moet komen, en om 
mijn stiefvader.
Boos Ik kan me opwinden over dierenleed. Van legbatterijen tot veetrans-
port of dieren die aan een boom worden gebonden. Ik ben woedend 
om het misbruik van orka’s in waterpretparken. Zulke prachtige, enorme 
dieren, zo intelligent, die horen in de oceaan en niet in een betonnen bak 
met water die veel te klein voor ze is. En dan moeten ze ook nog kunstjes 
doen. Verschrikkelijk. 
Lachen Ik houd van de humor van Paulien Cornelisse. Toen ik haar boe-
ken over taal voor de eerste keer las, rolde ik echt van de bank van het 
lachen. Zij vertelt zo gortdroog, dat is echt leuk. 

16. Wensen Zekerheid, dat is wel wat ik hoop te krijgen op 
redelijk korte termijn. Dat er weer perspectief is, want dat is 
er nu niet echt. Een beetje begint het wel te komen. Aan de 
andere kant: ik heb altijd gedacht dat werkloos worden het 
allerergste was wat me kon overkomen. Maar dat bleek niet 

zo te zijn. Je moet wel solliciteren, heel terecht. Maar ik vond het niet 
erg dat ik geen secretaresse meer was. Ik heb nu geen stress meer, geen 
hoofdpijn en zit niet meer 40 uur per week op een plek waar ik niet pas 
en niet wil zijn. Het heeft nieuwe kansen geboden.
17. Politiek betrokken ben ik niet echt. Ik stem wel, want ik vind dat dat 
mijn plicht is, we hebben immers dat recht.

In de maatschappij mag meer respect en empathie worden 
getoond. Wees een beetje aardig voor elkaar en leef je in in 
een ander! En heb echt contact. Ga eens op bezoek of stuur 
eens een handgeschreven kaartje. Er wordt bijna niet meer 
‘echt’ gecommuniceerd tegenwoordig, alles gaat via de 
smartphone. Het is allemaal zo onpersoonlijk, en mensen redeneren zo 
vaak alleen maar vanuit zichzelf. Wat een armoede. Respect, betrokken-
heid, aandacht en zorg voor elkaar, dat zou de wereld mooier kleuren.
18. Geloven Van huis uit ben ik Hervormd maar ik heb geen belijde-
nis gedaan. Ik wilde wat verder kijken. Op aanraden van mijn moeder 
kwam ik bij de Remonstranten terecht. Zij kende deze geloofsgemeen-
schap vanuit Doesburg, waar zij is opgegroeid. Ik ben hier toen naar 
dominee Kassens gegaan en hij heeft me een soort privé catechisatie 
gegeven. Ook ging ik naar de jongerengroep van dominee Borren. Ik 
voelde me er thuis. Toen Borren en Kassens weggingen, kwamen Ytje 
Poppinga en Jannie Nijwening, en later Foeke Knoppers, die spraken mij 
ook allemaal aan. In de periode die daarna kwam, voelde het allemaal 
niet meer zo goed. Ik kwam steeds minder in de kerk en heb in 2000 
mijn lidmaatschap opgezegd. Maar op een gegeven moment kwamen 
de Remonstranten weer in beeld. Vier jaar geleden deed ik afstand van 
mijn Birmaanse kat, en haar nieuwe eigenaren, waar ik nog steeds een 
goed contact mee heb, zijn Remonstrants. Zo kwam het weer ter sprake. 
Toen ik van Annemieke (zij is al heel lang een dierbare vriendin van me) 
hoorde dat Sigrid zou komen, ging ik naar haar intrededienst, en toen 
ben ik al snel daarna weer toegetreden. 
Bekende christen Leo Fijen inspireert mij. Die man kan zo boeiend ver-
tellen! Ook Kefah Allush van het programma De Kist spreekt me aan. 
Bijbelfiguur Ik heb iets met Jezus. Ik zou van Hem graag willen weten 
wat toch de bedoeling is van het leven. Waarom zijn we hier en waar 
gaan we naartoe? En dan? Wat is het doel? Als ik een overledene zie, 
dan denk ik altijd: jij weet het nu. Ik wil dat ook weten. 
Favoriete Bijbeltekst of lied Mijn dooptekst - ik ben hervormd gedoopt - 
is gezang 473 vers 2. 
“Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot Uw werk. Maak 
dat ik mijn voeten zet op de wegen van Uw wet.” Ik wil graag iets voor 
God doen, en deze tekst beschrijft het pad dat ik nu (met mijn werk) be-
wandel. Ik ben opgegroeid met de liederen van Johannes de Heer. Mijn 
oma en mijn moeder zongen ze vol overgave. Ik vind de teksten prachtig, 
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ik word er tot tranen toe geroerd. En daarom kan ik ze zelf niet zingen 
– ze raken me teveel. 
Als ik op de preekstoel zou staan zou het gaan over liefde, licht, hoop 
en troost en vooral over Jezus. 
19. Het Penninckshuis is een gemeenschap met een goede sfeer. Als ik 
door de stad loop, kijk ik altijd naar het gebouw. Het is een soort anker. 
De mensen zijn warm en betrokken. 

Wat ik wil betekenen voor het Penninckshuis… Ik zit in de 
PR-commissie en verzorg de persberichten. En ik ben met 
Sigrid een cursus van drie ochtenden aan het voorbereiden 
‘Voortbestaan na verlies’. Vanwege mijn vak kan ik hierbij 
beslist (en wellicht op meerdere terreinen binnen de geloofs-

gemeenschap) van toegevoegde waarde zijn.
Een indrukwekkend moment was vijftien jaar geleden het overlijden van 
Swanny Meijerink, een van de jongeren uit de jongerengroep. Het is on-
werkelijk als je afscheid moet nemen van een vrouw van je eigen leeftijd. 
Dat komt binnen. Ik denk nog vaak aan haar.
20. Wat kerkelijk Deventer nodig heeft, weet ik niet goed. Verbinding, 
en aandacht voor mensen lijkt me van wezenlijk belang.

Iris, bedankt voor het prettige gesprek!

Marga Sanderink
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* * * AGENDA EN INHOUD * * *

Plaatselijke activiteiten

1 december Misa Criolla 14
2 december Christelijke meditatie MGH 21
9 december Christelijke meditatie MGH 21
11 december Dialoog over Waarde(n)vol Samen Leven 22
11 december Joodse wandeling “Het verstoorde leven” 22
11 december Wereldlichtjesdag 16
16 december Christelijke meditatie MGH 21
18 december Humanistisch café “Bloggers uit Bangladesh” 22
21 december Dwars door de bijbel 10
23 december Christelijke meditatie MGH 21
8 januari Een dagje Penninckshuis 4
17 januari Leesclub “Vreemdeling in de literatuur” 14
30 januari Lezing: Gedachten van Spinoza SLD 17
5 februari Film: Life of Pi 11

Landelijke activiteiten

25-26 november  Vrijzinnig Leerhuis Elspeet: 
  Ziel, bezieling, zielverwantschap 23
9-10 december Vrijzinnig Leerhuis Elspeet: 
  Ziel, bezieling, zielverwantschap 23
6-7 januari Vrijzinnig Leerhuis Elspeet: Verzoening 23
27-28 januari Vrijzinnig Leerhuis Elspeet: Verzoening 23
27-29 januari De smaak van de stilte - Fredeshiem 24
3-4 februari Vrijzinnig Leerhuis Elspeet: Troost 23
3-4 maart Vrijzinnig Leerhuis Elspeet: Troost 23

STICHTING FINANCIËLE SAMENWERKING DO-RE GEMEENTEN, DEVENTER
Corr.adres   Postbus 462, 7400 AL  Deventer
 t: 0570-625322, e: stgfinsamenw.dgrgdeventer@gmail.com 
Bankreknr. NL13 INGB 0001 3133 60 t.n.v. “st fin samenw doopsgez/remonstr
 gem” te Deventer

WERKGROEP DIACONAAT
Contactpersoon dhr. A.P. Meihuizen, e: arjenmeihuizen@yahoo.com
Bankreknr. NL35 TRIO 0254 7829 06 t.n.v. Werkgr. Diaconaat
 Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis

MEDEDELINGENBLAD HET PENNINCKSHUIS
E-mailadres redactie@hetpenninckshuis.nl
Postadres Het Penninckshuis, Radstakeweg 3, 7412 XR Deventer
Medewerkers dhr. F.J.G. Hofmeijer, Nijhoffgaarde 49, 7414 WK Deventer
 t: 0570-640804, e: fjghofmeijer@planet.nl
 dhr. J.A.Chr. Burger, Pieter Bothstraat 407, 7412 HM Deventer
 t: 0570-608980, e: jananton.burger@xs4all.nl
 mw. A. Snel-ten Dolle, T.G. Gibsonstraat 15 F 17, 7411 RN  Deventer
 t: 0570-616053, e: alice.snel@kpnmail.nl
 mw. M.L. Sanderink, Radstakeweg 3, 7412 XR Deventer
 t: 0570-618164, e: marga.sanderink@gmail.com
Verzending fam. Sanderink-Rooker, t: 0570-618164, e: rooksand@gmail.com

CONTACTPERSONEN
Organist dhr. E.J. van Dijk, t: 055-5333497, e: e.dijk17@chello.nl
Preekbeurten mw. M.W. Reurslag-van Deursen
 t 0573-253593, e: m_reurslag@kpnmail.nl
Contactleden mw. A.C. van Löben Sels - Proost
 t: 0575-493365, e: avanlobensels@ziggo.nl
Bloemendienst mw. H. Woutersen-Koch
 t: 0570-657359, e: h.woutersen@me.com
Collectanten mw. J.W.E. Rubingh-de Graaf
 t: 0571-275927, e: wrubingh@concepts.nl
Koffiedienst  mw. E. Tienstra
 t: 0570-624898, e: elstienstra@kpnmail.nl
Liturgiecommissie Vacature
Programmacommissie mw. J.H. Hoogenkamp
 t: 0570-547812, e : tinekehoogenkamp@gmail.com
Publiciteitscommissie mw. I. Knaap,
 e: iris.knaap@ziggo.nl
Doopsgez. Hist. Werkgroep dhr. P.H.A. Tillema
 t: 0570-592052, e: piet.tillema@planet.nl
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